
Gezellige, leuke Nepaldag in Zevenaar. 

 

Op 20 oktober 2024 vierden we het 20jarig bestaan van stichting Milan Bindu met een 
ontmoetingsdag in de Turmac Cultuurhal in Zevenaar. 

De dag begon met een klein Nepalees ritueel. Meera en Prem Budhadoki, uit Pokhara, Nepal, staken 
lampjes aan en samen met de woorden van voorzitster Marijke was dat de start van de activiteiten.  

 

Er werd redelijk goed ingeschreven voor de workshops. Het klankconcert was helemaal volgeboekt. 
De bezoekers daarvan waren super enthousiast. In de gang werden de hele dag lekkere, door Meera 
en Prem bereide hapjes verkocht door Joop. Vooral de Pakauda’s ( groentekoekjes) vonden gretig 
aftrek. Verder werden er mooie armbandjes geknoopt, papier geschept, figuurtjes voor aan een 
sleutelhanger gevilt, Mandala’s geschilderd en geknutseld. De Kenko Taiso worksop waarbij na een 
stevige warming up de voeten gemasseerd werden, werd ook elke keer flink bezocht. De mensen die 
meegedaan hadden aan de Tajiquan kwamen verkwikt de zaal uit.  

Op het springkussen werd de hele dag flink gesprongen.  

Meera en Prem werden geïnterviewd door oud-schoolbestuurder en Nepal-enthousiast Robert 
Hilhorst . Het was erg interessant te horen van Prem (directeur van een grote meisjesschool in 
Pokhara) en Meera ( Lerares Engels op een SOS-village school) tegen welke problemen zij in Nepal 
aanlopen.  Bij een bezoek aan een Nederlandse school ( De Wijzer in Arnhem) hadden zij hun ogen 
uitgekeken. Het digibord vonden ze fantastisch en in elk lokaal verwarming een ongekende luxe.  

In de grote zaal was een mooi aanbod van Nepalese sieraden, kleurrijke vilten producten, mineralen, 
fairtrade koffie , gezondheidsvoorlichting  en info over reizen op maat naar Nepal.  De uitgebreide 



leskist waarmee scholen projecten kunnen doen over Nepal stond uitgestald. Groot succes was de 
altijd-prijs-loterij.  

We kijken terug op een geslaagde dag met veel ontmoetingen, leuke gesprekken. We hopen dat 
weer meer mensen zich betrokken voelen bij Milan Bindu en met dat wat we willen bereiken. Voor 
nu is dat het project in Barath Pokhari .Voor kinderen met een verstandelijke beperking een goede 
huisvesting en voeding waarborgen en verdere ontwikkeling van het onderwijs aan hen.  Hiervoor 
kunnen zich nog steeds meer adoptieouders aanmelden.  

Heel veel dank aan: 
Alle workshopgevers. Zij hebben op een fantastische manier bijgedragen aan de verdiensten en de 
sfeer.  Super !!  

De huurders van de kramen. Gezamenlijk hebben zij onze markt interessant en gezellig gemaakt 

Bas Kummeling, voor het maken en printen van de flyers en affiches en bovendien het verzorgen van 
de Nepalese muziek en het laten draaien van de film over Nepal. 

Robert Hilhorst voor het voorbereiden en leiden van het gesprek over onderwijs in Nepal met Meera 
en Prem. 

Onze familie en partners die veel werk verzet hebben en ons door dik en dun steunen. 

 

Dankbaar zijn wij ook voor de spontane donaties die we rondom deze Nepaldag hebben ontvangen.  

In een volgende nieuwsbrief vertellen we over de vorderingen op de Saraswoti Tika school in Barath 
Pokhari 

Vriendelijke groeten van: 

Marijke Visser, Norbert Moens, Riëtte Verhaar en Rikie van Biesen ( bestuur Milan Bindu) 

 

Meer afbeeldingen van de dag bij de rubriek: Foto’s 


